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Kerstvieringen in de kapel

In de maand december zullen er een aantal vieringen worden verzorgd
die in de plaats van de eucharistieviering komen. Hieronder een
overzicht van deze vieringen.

Kerstavondviering

Op woensdagavond 24 december zal er om 19.00 uur een
Kerstavondviering worden verzorgd in de kapel. Deze viering komt in
plaats van de middagviering.

Na afloop van de viering bent u welkom om in de Bieénkorf nog bijeen
te komen onder het genot van een kopje koffie of thee met kerststol.

Hoogfeest van Kerstmisviering

Op donderdag 25 december zal om 10.00 uur het Hoogfeest van
Kerstmis worden gevierd in de kapel. Deze viering komt in de plaats
van de middagviering.

Tweede Kerstdagviering
Op vrijdag 26 december zal om 10.00 uur Tweede Kerstdag worden
gevierd in de kapel.




Kerstconcert Koor in Kleur

Op maandagmorgen vindt het
koffie-uurtje plaats in de
Bieénkorf, waar Koor in Kleur voor
u een sfeervol kerstconcert zal
verzorgen.

Zoals u van hen gewend bent, zet
het koor een prachtig optreden
neer met mooie kerstliederen. U
kunt genieten van samenzang,
adembenemende solo’s en een
ontroerend gedicht.

Koor in Kleur werd dit jaar
opgericht en iedere week is het
weer een feestje tijdens de
repetities. Het koor wordt mede
mogelijk gemaakt door onze
enthousiaste vrijwilligers

Mandy en Fien, en natuurlijk Jan,
onze man van de techniek. De
muzikale leiding is in handen van
muziekagoog Inge ljpelaar en
artieste Conchita Barbé.

We hopen u te zien bij dit
feestelijke begin van de
Kerstweek!

Maandag 22 december
10.00 - 11.00 uur in de Bieénkorf

Kerstvertelling door Corné

Wilt u het kerstverhaal beleven en
bijna voor u zien?

Dat kan tijdens de sfeervolle
kerstvertelling van Corné. Corné
heeft het vertellen van Bijbelse
verhalen helemaal eigen gemaakt.

Met zijn woorden neemt hij u mee
terug in de tijd, zodat u even kunt
ontspannen en de gebeurtenissen
van toen bijna tastbaar worden.

Na de vertelling sluiten we de
middag af met een stukje kerststol
en een fijn gesprek. We verheugen
ons op uw komst.

Dinsdag 23 december
14.30 - 15.30 uur in de Bieénkorf




Park Zicht magazine: 'Ons kent
ons'

Het nieuwe Park Zicht magazine
is uit! Deze verschijnt 2x per jaar
met allerlei leuke artikelen
geschreven door collega’s en
vrijwilligers. Dit keer met het
thema ‘ons kent ons’.

In deze editie van Park Zicht
magazine lees je verhalen van
bewoners, naasten en collega’s
die deze verbondenheid elke dag
tot leven brengen.

Alle bewoners hebben een
exemplaar in de brievenbus
ontvangen. Daarnaast is het
magazine ook online te lezen.
Bezoek onze webiste:
www.parkzuiderhout.nl om deze
te bekijken.
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Duurzaam nieuws

we zetten een stap vooruit in
afval scheiden.

Vanaf 2 januari gaan we op de
afdelingen ook plastic afval apart
inzamelen. Dat doen we al op
kantoor en in de
personeelsruimtes en nu breiden
we dit uit naar de afdelingen en de
horeca.

Wat betekent dit voor u als
bewoner?

e In de woonkamers op de
afdelingen komt een extra
afvalbak voor plastic en
drankverpakkingen.

e Net als nu met papier, kunt u
als u dat wilt uw plastic zelf
wegbrengen naar de
spoelruimte of de
woonkamer.

e Let op: Blikjes horen niet bij
het plastic, maar bij het
restafval. Dat is bij
bedrijfsafval anders dan u
misschien gewend bent.

Waarom doen we dit?

Hoe beter we scheiden, hoe meer
er gerecycled kan worden. Dat is

beter voor het milieu én helpt om
kosten te besparen.

Heeft u vragen? Laat het ons
gerust weten! We helpen u graag.




Levenskunst Zuiderhout

Sinds 2005 heeft Park Zuiderhout een eigen cultureel jaarprogramma:
Levenskunst Zuiderhout. Levenskunst Zuiderhout zet zich met
lezingen in voor spirituele ontwikkeling en bewustwording.

Cultureel geinteresseerden, woonachtig in Park Zuiderhout en
daarbuiten, kunnen zo’'n negen keer per jaar een bijeenkomst bijwonen.
Deze worden druk bezocht en vinden meestal plaats op
maandagavond. U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Voorjaarsprogramma 2026
Dit voorjaar bieden we weer vier inspirerende avonden over zingeving,
rituelen, muziek en emoties.

Maandag 23 februari — Hanny den Ouden: De betekenis van rituelen in
de moderne tijd

Een verkenning van de waarde van rituelen in een geseculariseerde
samenleving. Wat zijn rituelen, waarom hebben we ze nodig en hoe
geven we ze betekenisvol vorm?

Maandag 30 maart — Martin Hoondert: Muziek en religie

Over de diepe werking van muziek: van troost en herinnering tot
religieuze ervaring. Met prikkelende ideeén over muziek als nieuwe
vorm van religie — en natuurlijk met muzikale voorbeelden.

Maandag 20 april — Ad Vingerhoets: De wondere wereld van de traan
Een verrassende blik op huilen: waarom doen we het, wat zegt het over
ons, en welke mythes kunnen we vergeten? Wetenschap en herkenning
gaan hand in hand.

Maandag 18 mei — Deborah de Koning: Klimaatverandering en rituelen
Een verrassende blik op huilen: waarom doen we het, wat zegt het over
ons, en welke mythes kunnen we vergeten? Wetenschap en herkenning
gaan hand in hand.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Bieénkorf. Aanvang om 19.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur). Entree bedraagt € 5,- per persoon inclusief
koffie of thee.
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Maandag 22 december
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in De Bieénkorf
11.00 - 12.00 uur
Koffieconcert Koor in Kleur
in De Bieénkorf

14.00 - 16.00 uur
Inloopatelier + schilderclub
in De Bieénkorf

14.00 - 16.00 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.00 - 16.00 uur

Handige Henkies in De Bieénkorf

Dinsdag 23 december
10.00 - 11.00 uur

koffie-uurtje Atrium

12.30 - 13.45 uur
Snackmoment (fbroodje kroket)
in het Grand Café

13.30 - 16.30 uur

Biljartclub De Veteranen in het

Atrium
14.30 - 15.30 uur
Kerstvertelling van Corné

in De Bieénkorf

Woensdag 24 december
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje Atrium
14.30 - 15.30 uur
Muziekmiddag met Koor van Toen
in De Bieénkorf

Donderdag 25 december Kerstmis
10.00

Hoogfeest van Kerstmis

in de Kapel

10.30 - 11.30 uur

Koffie-uurtje in De Bieénkorf

Vrijdag 26 december
Tweede Kerstdag

10.00 uur

Tweede Kerstdagviering in de
Kapel

10.30 - 11.30 uur
koffie-uurtje in De Bieénkorf

Zaterdag 27 december

10.00 - 11.00 uur

Koffie-uurtje in het Atrium

16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Voorbereiding op de zondag

in de Kapel.

Zondag 28 december

10.00 uur

Eucharistieviering in de Kapel
10.30 - 11.30 uur
Koffie-uurtje in De Bieénkorf
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Maandag 29 december
10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje

(+ braintrainer) in het Atrium
11.00 - 12.00 uur

Koor in kleur in de Kapel
14.00 - 16.00 uur
Inloopatelier in De Bieénkorf
14.00 - 16.00 uur
Handwerkclub in het Atrium
14.00 - 16.00 uur

Handige Henkies in De Bieénkorf

Dinsdag 30 december
10.00 - 11.00 uur
koffie-uurtje Atrium
12.30 - 13.45 uur

Snackmoment (friet + snack)

in het Grand Café
13.30 - 16.30 uur
Biljartclub De Veteranen in het

Atrium

Woensdag 31 december Oudjaar
10.00 - 11.00 uur

Koffie-uurtje in het Atrium

14.30 - 16.30 uur
Oudejaarsviering in De Bieénkorf
19.00 uur

Oudejaarsviering in de kapel

+ gezellig samenzijn in De Bieénkorf

Donderdag 1 januari Nieuwjaar
10.00 uur

Nieuwjaarsviering in de Kapel
10.30 - 11.30 uur

Koffie-uurtje in de Bieénkorf

Vrijdag 2 januari
10.00 - 11.00 uur

koffie-uurtje in het Atrium
10.00 - 11.00 uur

Time 2 move o.l.v. Corné
in de Bieénkorf

Zaterdag 3 januari

10.00 - 11.00 uur
Koffie-uurtje in het Atrium
16.00 uur

Voorbereiding op de zondag in
de Kapel.

Zondag 4 januari

10.00 uur

Eucharistieviering in de Kapel
10.30 - 11.30 uur
Koffie-uurtje in de Bieénkorf
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Zin in een potje biljart?

In het Atrium van Park Zuiderhout
vindt u een prachtige, goed
onderhouden biljarttafel die volop
in gebruik is.

Biljarten is niet alleen leuk, maar
ook een gezellige manier om
samen actief bezig te zijn. Speel
mee in de biljartclub! Twee keer
per week wordt er in een gezellige
competitie gespeeld:

Dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur
Woensdagavond vanaf 19.00 uur

Vrijwilligers Bert, Aad en Wim
zorgen voor de begeleiding en een
fijne sfeer.

Vrij biljarten en oefenen

Liever oefenen of het biljarten
leren ontdekken? Kom dan langs
op maandagmiddag vanaf 13.30
uur. Vrijwilliger Jan staat klaar om
u te verwelkomen. Geen
competitie, gewoon lekker spelen
en uitproberen!

Dus... zin in een sportieve én
gezellige uitdaging? Sluit u aan en
speel mee.

We zoeken met name voor de
woensdagavond nog nieuwe
leden!

Fijne dagen!

Verrassing! We hebben besloten
toch nog een editie uit te brengen.

En zoals je ziet, heeft het Park
Bulletin ook een nieuw jasje
gekregen! De verschillen zijn niet
heel groot, maar misschien
ontdekt u wel enkele nieuwe
details in de opmaak.

Via deze weg wensen wij jullie
nogmaals fijne feestdagen toe en
we kijken ernaar uit u in 2026 weer
te ontmoeten.

Fen en Femke




